
Communie 

 

Slotgebed  

God, Schepper van het leven. 

Het is een koninklijk gebaar om 

in eenvoud en dienstbaarheid  

met elkaar te kunnen leven.  

Ga ons voor op die weg en begeleid ons.  

Zegen allen die klein en nederig zijn  

en maak hen groot in liefde en gerechtigheid  

zodat uw rijk van vrede  

zoals Gij dat voor ogen had  

werkelijkheid kan worden.  

Amen. 

 

Lied 

Ga mee met ons, verberg U niet altijd 
Gun ons een flits, een teken in de tijd, 
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft 
en zonder wanhoop voor de vrede leeft. 
 
Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U 
een mens gaat dood aan enkel hier en nu. 
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop 
houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

Hiervoor kunnen we nog hulp gebruiken,  

zowel voor- als namiddag, gaande van tafels zetten  

tot en met zitten aan het onthaal.  

Kan je op één of andere manier helpen,  

spreek hierover met Agnes Maes of Lieve.  

Dank je wel! 

Lied   

Uw Koninkrijk komt- vrede en vreugde  
waar mensen bidden, danken en zingen, 
waar mensen luisteren naar uw woord. 
Uw Koninkrijk komt. De Heer zij met ons. 
  
Uw Koninkrijk komt - vrede en vreugde  
waar mensen geloven in uw liefde, 
waar mensen vertrouwen in uw kracht. 
Uw koninkrijk komt. De Heer zij met ons. 
 
Welkom 

Het is een vreemde koning geboren in een stal. 

Een vreemde koning 

die niet geeft om eten en kleren en niet woont in 

een groot paleis. 

Een vreemde koning 

die omgaat met zondaars en zwervers. Een vreem

de Koning die niet ten strijde trekt maar zijn vijan

den graag ziet. 

Een vreemde koning 

die mensen uitdaagt hem daarin te volgen. 
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Een herder als koning, 
Hij toont de weg 



Gebed om nabijheid 
Wij zijn geroepen om een 'koninklijke weg' te 
gaan.    
Een moeilijke weg waarop we ons kwetsbare,  
beperkte mensen weten. 
Daarom willen we vragen aan God  
om ons op deze weg nabij te zijn. 
 
Jezus heeft ons gezegd:    
“Mijn koninkrijk is niet van deze wereld”.              
Wij willen Zijn pad bewandelen en toch houden wij 
ons te vaak vast aan macht, bezit en eer ten koste 
van uw schepping. Ten koste van anderen dichtbij 
ons en ver weg van ons. 
 
Laat ons, net als U, het brood dat we hebben  
delen met zij die honger hebben. 
Laat ons, net als U, de vreemdeling niet  
veroordelen maar Hem welkom heten in de buurt 
en helpen waar we kunnen. 
Laat ons, net als U, werken aan een betere wereld 
en ons inzetten voor zij die naakt zijn, compleet 
berooid door natuurgeweld, oorlog, plunderende 
soldaten, … 
Laat ons, net als U, tijd maken voor zij die ziek 
zijn, ziek van eenzaamheid, ziek van ellende  
zodat ook zij gewoon mens kunnen zijn bij U. 
Laat ons, net als U, in kleine dagelijkse dingen 
meegaan met diegenen die gevangen zijn,  
gevangen in vooroordelen, roddels en achterklap. 
 
Laat ons met allen meegegaan, 
elke dag opnieuw, met vallen en opstaan.  
Toon ons de richting naar Uw weg  
en wees ons nabij, Heer. 
 
Laat ons nu tot U komen, God. 

Onze Vader 

Vredewens 

Vrede, 
het is meer dan wat handtekeningen  
op een verdrag, 
het is meer dan 'niet beginnen vechten'  
of even de wapens laten zwijgen. 
Wanneer Jezus ons zijn vrede toezegt,  
bedoelt Hij: 
vrede van Mijn hart op jouw hart, 
vrede van Mijn handen in jouw handen, 
vrede van Mijn voetstappen  
naar jouw voetstappen. 
De vrede die ik gekregen heb van mijn Vader, 
laat ik jullie na, om uit te delen aan de wereld. 
 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
En geven wij elkaar een hartelijk teken  
dat wij naar die vrede toe willen. 
 
Inleiding op de communie 

Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader, 
dit dankoffer aan in de gemeenschap van de 
Kerk,die leeft door Jezus’ Geest,  
vandaag en alle dagen,  
tot in eeuwigheid. Amen. 
 



Offerande 

Delen van wat we hebben 

om onze geloofsgemeenschap mee te dragen.  

Dank je wel om dit te doen! 

Je kan iets in het mandje leggen  

waarmee de misdienaars rond komen,  

of via de bankapp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidden bij brood van leven  

Wij willen U danken, God onze Vader,  

omdat Gij ons ruimte en vrijheid geeft,  

liefde en leven, 

omdat Gij onze bondgenoot zijt  

in de zorg die wij hebben voor anderen.  

Wij willen U danken  

omdat Gij ons Jezus hebt leren kennen.  

Hij kon het niet laten op zoek te gaan  

naar mensen die het moeilijk hadden:  

naar zieken, aan hun lot overgelaten, 

naar herders en vissers, arm en niet van tel,  

naar mensen die met de nek werden aangekeken. 

Telkens weer zei Hij: 

 "Jij bent niet niemand!  

Jij bent een prachtig mens.  

God ziet ons graag, jou en Mij,  

want Hij is één en al liefde."  

 

Toen Jezus gestorven was,  

kwamen zijn vrienden en meer en meer mensen 

bij elkaar.  

Ze deelden alles samen, gingen samen aan tafel, 

werden stil en zeiden Jezus na: 

"Dit brood is het leven, samen gedeeld.  

Dan zagen ze Jezus weer voor zich 

en wisten ze het zeker:  

Hij is hier onder ons, Hij is niet dood.  

Telkens namen ze prevelend de woorden  

in de mond die Hij hen had geleerd  

en voelden zij Zijn Geest in hen verder leven.  

 

Zo willen wij dit ook vandaag opnieuw doen.  

Doen wat Hij gedaan heeft: 

het gezegend brood delen met elkaar zodat wij 

Hem en zijn daden 

nooit vergeten  

en zo geloven, voelen 

en weten:  

Hij is hier onder ons. 

 

Gebed 

U, die weet, Heer 

hoe chaos, angst en verwarring 

in en om ons heen kunnen zijn. 

 

U, die weet, Heer 

hoe wij soms de grond 

onder ons voelen wegzakken, 

ons leven in elkaar zien vallen. 

 

Wij mensen die roepen: 

"help ons en zie naar ons om". 

Wij bidden U om vertrouwen 

om een hand die ons vasthoudt. 

Om een stem die zegt: 

"Vreest niet, Ik zal er zijn". 

 

Wij bidden U 

dat ons vertrouwen mag groeien in U die naar ons 

toekomt en zegt: "Kom en volg mij.” 

 

Amen.  

 

Inleiding op de lezingen  

In de eerste lezing horen we  

dat God recht zal doen,  

maar dan op de wijze van een zorgzame herder.  

Het evangelie leert ons volgens welke criteria wij 

door Hem zullen geoordeeld worden.  
 

Eerste lezing   Ezechiël 34, 11-12.15-17  

 

Lied 

 

 



Die lange nacht, die winter 
doorstaan wij met geduld; 
wij leven ongehinderd, 
de dagen zijn vervuld: 
Gij hebt het woord volbracht, 
dat feilloos staat geschreven 
en keert niet ijdel weder. 
Uw licht komt na de nacht! 
 
O hemellichaam, Jezus, 
dat ieder mens verlicht, 
wij staan in U te lezen, 
Gij zijt ons vergezicht. 
De dageraad breekt aan: 
uw komst is niet te keren, 
wil ons de eenvoud leren, 
leer ons uw toekomst aan!  
 
Moment voor de kinderen 
 
Evangelie  Matteüs 25,31-46  
 
Homilie  
 
Voorbeden 
Bidden we: 
dat wij, elk op onze plaats,  
koninklijke mensen zouden zijn. 
Dat we van het leven een feest kunnen maken  
door ons in stille dienstbaarheid  
in te zetten voor elkaar.  
God, laat ons zo herders zijn van elkaar 

Bidden we:  
dat wij de juiste keuzes maken in ons leven  
en ons niet laten misleiden door pracht en praal. 
Dat we, net als Jezus,  
ongekroond koning kunnen zijn  
in ons eigen leven van elke dag.  
God, laat ons zo herders zijn van elkaar 
Luister Heer … 
 
Bidden we: 
voor de Kerk en haar leiders, 
dat ze kiest voor wat echt belangrijk is  
in haar opdracht: 
dat elke mens kind van God is, 
en alle beslissingen nemen in functie daarvan. 
Dat we beseffen dat God het lijden niet wil, 
maar dat wij de vrije wil hebben gekregen  
om elkaar liefdevol bij te staan of  
elkaar het leven moeilijk te maken. 
God, laat ons zo herders zijn van elkaar 
Luister Heer … 

Voor diegene waar vandaag ons gebed  

voor gevraagd wordt  

…. 

en voor diegene waar we afscheid van moesten 

nemen  

… 

Neem ze bij U in uw heerlijkheid waar ze tot rust 

komen. 

Luister Heer … 
 

Geloofsbelijdenis 

Wij geloven in het verhaal van God  

met de mensen. 

 

Dat Hij ons tot leven riep, 

dat Hij ons bestemde tot elkaars geluk  

en tot vrede. 

 

Wij geloven in een wereld zonder grenzen, 

in mensen die samen op weg gaan. 

 

Wij geloven in de open hand van mensen, 

Die elkaar groeten met handen vol vrede, 

Die in goed vertrouwen  

elkaar tot vrede willen zijn. 

 

Wij geloven in de ogen van de mensen,  

wereldwijd, 

die elkaar bevestigen en bemoedigen. 

 

Wij geloven in de goedheid van de mensen, 

die elkaar de ruimte geven 

om vrije en gelukkige mensen te worden. 

 

Wij geloven in de hand die deelt, 

in het woord dat vrijspreekt, 

in de liefde die in mensen is neergelegd, 

Opdat wij elkaars bondgenoten worden, 

op weg naar morgen. 

 

Wij geloven in God met ons,  

die mensen voorgaat, 

en die met ons meegaat in één van ons,  

Jezus Christus. 

 

Wij geloven dat Hij zal voltooien  

wat Hij in mensen begonnen is. 

 

Wij geloven in de toekomst  

waarnaar we samen met Hem op weg zijn: 

een nieuwe hemel, nieuwe aarde,  

ieders tranen gedroogd en de dood voorbij, 

want zie : Hij maakt alles nieuw. 

 

Amen 

 


